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Troost
Een gebaar,
waarin je voelt
dat je niet

alleen bent.

Een zacht gebaar

dat je zegt:
je mag er zijn

zoals je bent.

Vriendschap
In je hart
leven mensen
die daar
helemaal thuis
zijn en die
daar blijven

wonen, zelfs

als ze dood zijn.

Wijsheden
van
Phil Bosmans

Openstelling van de kerk

Zondag

U bent van harte welkom in onze dienst. De aanvangstijden
zijn van april t/m oktober om 9.30 uur en van november
t/m maart om 10.00 uur.

De diensten zijn ook live te volgen of later terug te zien via
https://kerkdienstgemist.nl.

Zoeken op Bovensmilde.

Dinsdagmorgen

Eens per twee weken is er van 10.00-11.00 uur meditatie in
een ruimte van de kerk. Een groep (kerk)leden komt dan bij
elkaar in een kring om in een ontspannen houding de
gedachten los te laten, te luisteren naar gepaste muziek en
een gelezen tekst. Na de stilte gaat de groep met elkaar in
gesprek, waarbij geen discussie plaatsvindt. Hebt u
belangstelling, bel dan naar 06-29288919.

Dinsdagmiddag

Elke dinsdagmiddag van 14.00-15.30 uur bent u welkom
voor een stiltemoment in de kerk. Er ligt een kaarsje klaar
om aan te steken en na een moment van rust kunt u de
kerk weer verlaten. Als er behoefte is aan een gesprek
staat een van de vrijwilligers klaar om u te woord te staan.
Bel voor meer informatie: 06-29288919.

De kerk: een toegankelijk huis voor iedereen

Op de begane grond zijn de kerk en het bijgebouw goed
toegankelijk voor de mobiele en minder mobiele bezoeker.
Dit was helaas niet het geval voor de bovenverdieping van
het bijgebouw. Op ons initiatief is daarom een traplift
geplaatst. Wij zijn blij en dankbaar dat enkele
gemeenteleden, OPA (oud papieractie) en ook onze
verhuurder Het Drentse Landschap financieel hebben
bijgedragen in de kosten.

Als dank voor het lezen van onze
folder kunt u deze boekenlegger
met mooie teksten en foto’s
uitknippen.

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad, die bestaat uit een voorzitter,
secretaris, predikant en kerkelijk werker, ouderlingen en diakenen. De hieraan
gekoppelde taken worden uitgevoerd door de werkgroepen Erediensten, Pastoraat,
Vorming en Toerusting, Jeugd en Jongeren.

Onder leiding van de kerkenraad functioneren twee zelfstandige colleges.

Het college van Diakenen en het college van Kerkrentmeesters.

Wilt u onze
Protestantse Gemeente Bovensmilde

financieel steunen?

Dan kunt u uw gift overmaken op:

IBAN: NL60 RABO 0373 7170 83
t.n.v. CVK Protestantse Gemeente Bovensmilde

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Administratie kerkbalans
Kanaalweg 119a
9421 ST Bovensmilde

Meer informatie?
Bekijk de onderstaande website

bovensmilde.protestantsekerk.net
RSIN/fiscaal nummer: 006 721 977
KvK: 76352846

06 11401032
kerkbalans@pkn-bovensmilde.nl
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Een gemeente met een missie!



Samen van betekenis
voor Bovensmilde

Geachte lezer(es),

Via deze folder wil de Protestantse Gemeente Bovensmilde u een indruk geven van de
activiteiten, die plaatsvinden in en vanuit onze kerk.

Met de Bijbel als inspiratiebron vormen we een open geloofsgemeenschap, waarin we
elkaar respecteren en omzien naar elkaar. Maar we willen ook van betekenis zijn voor
de medemensen in ons dorp, in onze omgeving en wereldwijd.

Als gemeente komen we iedere zondag samen in onze kerkdiensten, waarbij we voor
en soms na de dienst een kopje koffie met elkaar drinken.

Het omzien naar elkaar uit zich in de wekelijkse bloemengroet van de kerkgangers aan
een gemeentelid of een dorpsgenoot. De betrokkenheid wordt ook zichtbaar in de vele
kaarten die gemeenteleden ontvangen bij bijzondere of verdrietige gebeurtenissen.
Waar nodig of gewenst verlenen ds. Diete Kits en kerkelijk werker Joke van Beveren
pastorale zorg.

In Bovensmilde werkt onze gemeente samen met plaatselijke organisaties, die zich
inzetten voor het welzijn van mensen in ons dorp. Voorbeelden daarvan zijn de
betrokkenheid bij het Buurtinfohuis, het project ‘Warme huiskamer’ en het netwerk ‘Wij
zijn Bovensmilde’. Ook onze Diaconie is een actieve partner bij de uitvoering van
diverse projecten en activiteiten

Om gemeente te kunnen zijn, kunnen we niet zonder financiéle ondersteuning.
Gelukkig krijgen we die via de jaarlijkse Actie Kerkbalans van onze leden. Maar als ook
u een steentje wilt bijdragen, stellen we dat zeer op prijs. De informatie daarover vindt
u op de achterkant van deze folder. Alvast onze hartelijke dank.

Geef voor het
werk in onze kerk

Actie
Kerkbalans

jaarlijkse Sam’s kledingactie en het

Diaconie

De basis van de Diaconie ligt in de
voortdurende zorg van God voor
mensen, oog voor wie kwetsbaar
zijn, veraf en dichtbij.

In onze kerkdiensten verzorgt de
Diaconie het Heilig Avondmaal en
de collectes. In en met ons dorp
organiseren we activiteiten, zoals de

inzamelen van goederen voor de
Voedselbank. Elke eerste zondag
van de maand nemen we producten
mee naar de kerk en 2x per jaar
doen we een inzameling bij de
Poiesz. En in oktober rapen we
aardappelen voor de Voedselbank.
Door het inzamelen van Poiesz
zegelkaarten maken we in de zomer
uitstapjes mogelijk voor een aantal
gezinnen.

Naast de Diaconie is er ook de commissie
Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelings-
samenwerking. De ZWO draagt zorg voor ons
adoptiekind in Bolivia en organiseert de
Paasgroeten kaartenactie voor
gedetineerden. Ook selecteert de ZWO elk
jaar een kleinschalig project waarvoor we
via diverse acties geld inzamelen. In 2024 is
dit de Stichting “Op de hoogte van Bolivia”.
Deze stichting wil vooral betere kansen
geven aan kinderen en jongeren uit de stad
EL Alto.

Wilt u ons bij het diaconale werk steuenen en een gift overmaken dan zijn we daar

blij mee! Voor uw betrokkenheid en bijdrage alvast hartelijk bedankt!

Giften voor het diaconale werk kunt u overmaken op

NL43RABO 03737 36 401
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde
onder vermelding van: ‘gift diaconie’

De ‘Waterstaatskerk’: onze
thuisbasis

Onze kerkdiensten en activiteiten
vinden plaats in de Waterstaatskerk aan
de Hoofdweg 186. De kerk is nu in bezit
van stichting Het Drentse Landschap en
wij zijn de belangrijkste huurder. Na de
oprichting van de Hervormde Gemeente
in 1860 is de kerk in 1870 in gebruik
genomen. Er is dus al meer dan 150 jaar
‘gekerkt’ in dit gebouw. We hadden
hieraan in 2020 aandacht willen
besteden, maar Corona gooide toen roet
in het eten. Maar in het najaar van 2024
gaan we dat alsnog vieren.

Gebakspastoraat

Samen ontmoeten en vieren: hoe fijn is het
om je verjaardag of jubileum met elkaar te
kunnen beleven. Ook in de gemeente willen
we daar aandacht aan besteden. We hebben
gezocht naar een vorm van vieren en
ontmoeten en dat is ‘gebakspastoraat’
geworden. Per kwartaal nodigen we
iedereen, die iets te vieren of gedenken
heeft, uit om samen in de kerk een gezellige
morgen met koffie en gebak bij te wonen.
Na de koffie stellen we meestal een vraag
die we met elkaar bespreken. En gezien alle
positieve reacties is het een welkome
manier om samen te vieren en te gedenken.

Kliederkerk

We willen als kerk ook naar buiten gaan.
Kerk zijn in het dorp. Anders gezegd: het
Bijbelse verhaal op een laagdrempelige
manier vertellen. Bijvoorbeeld bij zoiets als
de ‘Kliederkerk’.

We nodigen iedereen in ons dorp uit om
mee te doen. Het is voor jong en oud. Is het
kerk? Ja! Maar op een andere wijze. Het is
samen vieren en samen eten op een leuke
ontspannen en bijzondere manier.




